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Kies je persoonlijk afscheid

Herdenken en Herinneren

Denken aan de doden die je dierbaar zijn, houdt de herinnering aan hen levendig. De goede
momenten samen, het verdriet en het gemis, maar vooral hun leven.

Op zondagavond 16 december a.s. om 19.00 uur staat ritueelbegeleider Karin Otten stil bij
de betekenis die onze dierbaren voor ons hebben. Een moment van bezinning in de donkere
dagen voor Kerst wanneer het gemis zo voelbaar is.

Op de Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree is een herdenking in de openlucht voor alle
nabestaanden die hun dierbaren daar begraven hebben. Verder is op deze avond iedereen
welkom die een dierbare heeft verloren en op een bijzonder en sfeervolle plek het gemis wil
delen en de herinnering koesteren. Ook de kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie van
nabestaanden zijn van harte uitgenodigd.

Vuurkorven en fakkels zorgen voor warmte en licht. ledere bezoeker krijgt bij aankomst een
kaarsje dat alleen op deze avond geplaatst mag worden bij de graven.

Mirjam Aarts zorgt voor de muzikale omlijsting.

Parkeren: De parkeerplaats van het crematorium en van natuurbegraafplaats Venlo-
Maasbree is ter beschikking om uw auto te parkeren.

Weersomstandigheden

Afhankelijk van het weer, is warme kleding en schoeisel aan te raden en een opvouwbaar
krukje om even te zitten kan handig zijn.

Doorgaan kan mede afhankelijk zijn van slecht weer. Kijk vanaf 24 uur van tevoren op
www.natuurbegraafplaats.nl of de herdenking doorgaat.

De herdenking in de kersttijd is een initiatief van de Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree.
Het is de bedoeling hier een jaarlijkse traditie van te maken, op de derde zondag in
december. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op, telefoon kantoor 0493 536099.

Datum: zondag 16 december 2012 van 19.00-20.00 uur
Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree
Grote Blerickse Bergenweg 28, Venlo
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